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In de door fantasiewezens bevolkte wereld van Manu Baeyens kan alles. Hij gebruikt wat
hem van pas komt. ‘Zoals een dier intuitief weet wat er moet gebeuren. Op die manier

werken is eigenlijk de ideale weg.’
Productie Winja Stappers  Fotografie Freek Esser  Tekst Jack Meijers

Testbeeld van evenwicht en windrichting, 2008, mixed media op doek, 91x150,5x5 cm.
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1 Soms werkt Manu Baeyens aan wel veertig
werken tegelijk. 2 Bij Jan van Hoof verscheen
de publicatie La Encyclopédie du Manu B.

(63 pagina's, hardcover, € 19,50 ISBN
9789076052021), te bestellen via Jan van
Hoof Galerie, denbosch@janvanhoofgalerie.nl.

3 De zwart-witperiode van Baeyens is voorbij.
‘Nu ben ik vrij. Kleur leidt tot direct, puur werk.’
Rechterpagina Wise in his repartee, 2009,
mixed media op doek, 50x40x2 cm.

‘Hoe meer ik zie, beleef en ontdek, hoe
makkelijker ik werk. Ik ben een veelvraat’

Hoe ver is het van Gent naar Groningen? Manu Baeyens (1972) heeft het
traject in etappes afgelegd. Toen hij in 2005 naar Nederland vertrok, is hij
eerst in Rotterdam neergestreken. Die ‘grensovergang’ had wel iets van een
bevrijding. ‘In Belgié heb ik tien jaar lang uitsluitend in zwart-wit gewerkt.
Over veel dingen hoefde ik niet na te denken. Maar door die beperking van
grijstonen heb ik het me vaak ook moeilijk gemaakt. Mijn oude doeken waren
soms erg hermetisch en gesloten. Bijna sacraal en met een sjamanistische
overgave was ik met mijn werk bezig. Het stereotiepe beeld van Belgische
kunstenaars is dat ze met een getormenteerde blik rondlopen, alsof ze een
vifftiendelige encyclopedie van kennis en emst op hun hoofd meedragen.
En het clichébeeld van Nederlandse kunstenaars is dat ze met verf gooien als
Karel Appel: heel los en vrij. Maar dat was voor mij niet de aanleiding om naar
Nederland te komen. Een beeldend kunstenaar heeft in Nederland gewoon
meer mogelikheden; hier is kunst een beroep waar je van kunt leven. In Belgié
hebben de meeste kunstenaars bijbaantjes. Voor hij als kunstenaar doorbrak,
was Luc Tuymans bijvoorbeeld uitsmijter in een Gentse kroeg en verdiende
Thierry de Cordier zijn brood als taxichauffeur.

Kunst met ballen. Zo'n slogan past wel bij het kleurrike, collage-achtige,
directe werk waarop Baeyens zich na zijn komst naar Nederland is gaan

toeleggen. ‘De kiem daarvoor is in Belgié gelegd en kwam op Nederlandse
grond tot bloei Baeyens zet alles op alles om zijn persoonlijkheid ongefilterd
uit te drukken. Alles is geoorloofd en het doel heiligt de middelen. Zijn passie
voor afwikende muziek, voor vreemde culturen en outsider art helpt daarbij.
'k heb die wereld zelf ontdekt en snuffel er graag rond. Ik ben een veelvraat:
hoe meer ik zie, beleef en ontdek, hoe makkeliker ik aan het werk ga.
Mijn behoefte aan zuivere oerkracht staat los van de elitaire behoefte om
kunst te uiten. Dat wordt al gauw gekunsteld. »

Manu Baeyens

1972 Geboren in Gent 1989-1993 Stedelijk Secundair Kunst Instituut
Gent, richting decor. Baeyens exposeerde onder meer bij Galerie De Lege
Ruimte Gent, Galerie Liesbeth Lips Rotterdam, TH Gallery Den Haag,
Galerie Berendsen Rotterdam, Galerie Van der Mieden Antwerpen, Jan
van Hoof Galerie ‘s-Hertogenbosch en Museum Boijmans Van Beuningen
Rotterdam.




1 Baeyens is een rauwe doener. ‘Als een
werk te gekunsteld wordt, grijp ik in.’
2 Door het intensieve kleurgebruik zijn de
‘oerbeelden’ toegankelijk. 3 Bird knows
what's good for me heette de installatie die
Baeyens in 2008 maakte voor de Antwerp b
Sculpture Show van Muhka. Linkerpagina ’
Slaapmuts, 2009, mixed media op doek,
24,5x18x4 cm.

Ik houd van taal, maar taal kent regels.
Een tekening heeft daar geen last van’

Oerkracht, daarvan getuigen de vele items uit primitieve culturen die
Baeyens verzamelt als voorbeelden van hoe het ook kan en hoe het
eigenlik zou moeten. ‘De meeste kinderen verliezen het talent om
vrij te experimenteren wanneer ze opgroeien. Bewustwording gaat
met een groot risico gepaard: het maakt het eigene kapot. Je streeft
naar een academische, rationele benadering, je wilt iets kunnen.
Met als resultaat dat je iets kunt, maar er je originaliteit bij inlevert.
Ziin methode omschrijfft Manu Baeyens als ‘een fysieke tocht waarin ik
het evenwicht tussen kennis en intuitie probeer te bewaren. Zoals een dier
intuitief weet wat er moet gebeuren. Op die manier werken is eigenlik de
ideale weg. Het licht, de kleuren, de abstractie, de taal, de suggestie en de
figuratie zorgen ervoor dat ik in mijn werk mijn ziel kwijt kan!

Wim T. Schippers

Drie jaar geleden was er een doorbraak. Tamelijk onverwacht kocht Sjarel Ex
van Museum Boijmans Van Beuningen een werk van Baeyens aan. ‘Bij een
presentatie van De Salon in het kantoor van MVRDV in Rotterdam lag mijn
hazeninstallatie If life turns / It's pretty in pink / | am earth / | am everything
op een tafel. Wim T. Schippers, die daar ook rondliep en duidelik enthousiast

was, vroeg wie de maker was. Toen ik mij bekendmaakte vroeg Sjarel Ex: "Zou
je het iets vinden als het museum dit kocht? Inmiddels heeft het Boijmans
meer werk van Baeyens aangekocht en onlangs werd dat gepresenteerd,
tegelik met nieuwe aanwinsten van Neo Rauch en Luc Tuymans. Geen slecht
gezelschap om in te verkeren.

Wiat niet in woorden is te vatten, probeert Baeyens in beelden te vangen.
De vier woorden ‘hij wil iets zeggen’ vullen groot een van de pagina’s uit het
boekje La Encyclopédie du Manu B. Baeyens: ‘lk houd van taal, maar taal
heeft zijn beperkingen. Een tekening heeft daar geen last van, die is universeel
te waarderen. In mijn wereld bestaan geen grenzen, ik gebruik geen geiikte
taalregels, maar schrijf op mijn manier. Het gaat om de klank als in een gedicht
en om de suggestie als in een beeld.

Vanaf het moment dat ik in Nederland landde, had ik het gevoel meer
lucht te krijgen. |k wilde mijn doeken met beitels te lif gaan om ze beter
te maken. Is het niet naar mijn zin? Dan timmer ik er een nieuw doek
overheen. En nég een, als het moet. Zo heb je drie doeken voor de prijs
van één’ Hij houdt van doorleefde materialen en hecht aan puurheid
en ongefitterde eerlikheid. ‘De maatschappij is al onnatuurlijk genoeg.
Daar moet de kunst niet aan meedoen. Je kunt de dingen ook doodprutsen. »



1 Ik ben primitief, maar mijn geval komt niet in
beeld, 2009, mixed media op doek, 28x25x2 cm.
2 Baeyens verwerkt naast verf, balpen en viltstift
‘van alles en nog wat' in zijn werk. ‘Ik ben een
stadsjutter.” 3 Op de kaart van heden, 2009, mixed
media op doek, 30,5x20,5x2 cm. Rechterpagina
Het gekraakte vogelhuisje Cracking I'uccello casa,
2008, mixed media op doek, 185x104x6,5 cm.

Je kunt dingen ook doodprutsen. Daarom
werk Ik liefst aan veertig doeken tegelijk’

Daarom werk ik graag aan dertig tot veertig doeken tegelik. Af en toe zie ik
iets wat me niet bevalt en dan grijp ik in. Rigoureus het mes erin of hop weg
ermee! Een kunstenaar heeft de luxe om veel na te denken en te mimeren.
En juist op het moment dat je ervandoor moet om de bus te halen, mijmer je
nog even voort en dan zie je ineens waar die extra stip hoort. Zo'n moment
levert meestal meer op dan een hele dag lang vanaf een krukje naar de verf
staren. Als het erop aankomt, ben ik niet al te conceptueel bezig, ik ben eerder
een rauwe doener. lk doe alles door elkaar, werk continu en zonder schema.
De voeding in mijn leven is één grote mix van cultuur, muziek, natuur en het
ontdekken van nieuwe dingen.

Zotternij

Manu Baeyens ziet kunst als een invulling van het bestaan. ‘Maar altijid met
een blik op de realiteit. k hoef er niet veel voor te doen. Dit is wie ik ben en
hoe ik ben. Als ik wil werken, hoef ik geen knop om te draaien, eerst met mijn
kop tegen de muur te lopen of stoned te zjn. Ik vind het geen uitdaging de
wereld die er al is te weerspiegelen. Daarom geen romantische landschapjes
voor boven de bank. Als je naar zo'n doek van mij kiikt, krijg je een lading
onrust op je dak. Je mag blij worden van zottermnij en levensvreugd, maar

het mag ook schuren en zelfs pijn doen. Als het maar knalt. Het werk breekt
spanningen weg en haalt gevoelens naar boven. Dit is mijn wereld, de wereld
van Manu, waarin alles kan. Dus ga ik ook geen bestaande gitaar schilderen.
Dan maak ik er liever een met voetjes of zo. Maar ik méet creéren. Is het
niet op doek, dan zal ik toch zeker de chocoladepasta sierlijk op mijn brood
uitsmeren.' m

Agenda

Van 13 september tot en met 11 oktober zijn nieuwe werken te zien
tijdens een groepsexpositie bij Jan van Hoof Galerie, Vughterweg 58-60,
‘s-Hertogenbosch (073) 614 23 43, www.janvanhoofgalerie.nl. Van
11 oktober tot en met 28 november exposeert Baeyens bij E.M. Galerie,
Heideanjer 8b, Drachten (0511) 45 29 41, www.emgalerie.nl. Tot en
met 11 oktober is werk te zien in Museum Boijmans Van Beuningen,
Museumpark 18-20, Rotterdam (010) 441 94 75, www.boijmans.nl.




